
    

Organiseert op woensdagmiddag 5 april 2023 een 

open middag 

om kennis te maken met onze postzegelvereniging 

en om te snuffelen in 100 ‘vijf-cent boeken’ met bij elkaar ca 

200.000 postzegels van de hele wereld 

Neem CASH geld mee! 

De middag duurt van 14.00 – 17.00 uur 

In De Schakel: Pijnboomstraat 17 Haarlem-Noord 

 

Postzegels? Bestaan die nog? En zijn er ook nog verzamelaars?  

En zelfs een Haarlemse vereniging? 

Het antwoord is helder: jazeker! En ‘Op Hoop van Zegels’ is al 112 jaar zeer actief! Kijk maar 

eens op www.ohvz.nl bij Postgeschiedenis! En ook nu nog zijn postzegels een spiegel van de 

samenleving (zie ommezijde). 

Iedereen die van aardrijkskunde, geschiedenis of (miniatuur)kunst houdt kan ook van 

postzegels genieten! En veel mensen die geïnteresseerd zijn in de streekgeschiedenis of in 

hun familie-geschiedenis illustreren dat ook met postzegels, poststukken of poststempels. 

Op de open middag is iedereen welkom om in vijf-cent-boeken te snuffelen (er is heel veel) 

maar ook om goede raad te krijgen over wat er aan postzegels ‘op zolder ligt’ en om te zien 

hoe deze hobby aan kan sluiten bij de eigen belangstelling. Op het eind is er ook een veiling! 

Welkom! Loop binnen wanneer het uit komt! Informatie: secretaris@ohvz.nl 

De toegang is vrij maar consumpties zijn voor eigen rekening. 

http://www.ohvz.nl/


    

 

  

  

 

 

 


